
Wandelroute
kapellen in Otegem 

& Heestert
buggyvriendelijke wandeling



Beschrijving kapellen

      Rond de kerk van Heestert staat een ommegang 
bestaande uit 7 kapelletjes van 1897. In 1962 werden 
ze dichter bij het kerkgebouw geplaatst. Elke kapel 
stelt 1 van de zeven smarten van Maria voor. Aan de 
kerk staat ook een grotere kapel met een kalvarieberg 
geplaatst in 1901. 

      In de kapel vind je een Onze-Lieve-Vrouw beeld.
Ze werd gebouwd rond 1860. Ze is gelijkvormig als de 
kapel verderop in de Pontstraat.

      De kapel toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van 
zeven weeën ligt in een aardewegverbinding. Ze werd 
gebouwd in 1880.

      In de Kloosterstraat staat naast de hoeve ’t 
Verbrand Hof de mooi versierde kapel toegewijd 
aan Onze-Lieve-Vrouw met de zijgevel naar de straat 
gericht. Kijk zeker eens naar de binnenversiering.

      De Fatimakapel werd gebouwd ter ere van  
O.-L.-Vrouw van de rozenkrans of van Fatima. In 
1947 werd het Mariabeeld van Fatima naar Otegem 
gebracht n.a.v. een triomfantelijke reis in de Westerse 
landen. De bevolking was zo enthousiast dat er in 
1948 een kapel werd gebouwd ter ere van O.-L.-
Vrouw van Fatima. Het beeld is volledig in het wit 
gekleed als teken van de zuiverheid van O.-L.-Vrouw.



      De blindekapel werd gebouwd in ca 1750. 
Lees zeker het opschrift op de kapel. Het is een 
bedevaartoord voor oog-, hoofd- en hartepijn. De 
naam blind kan verwijzen naar de linden die er 
vroeger stonden (belind=door linden omgeven). Bij 
archeologische opgravingen ontdekte men dat de 
kapel is gebouwd op de grondvesten van een oude 
Romeinse tempel.

      De kapel op het einde van de Arteveldestraat is 
opgetrokken rond ca 1860. Er staan beelden in van 
Onze-Lieve-Vrouw, van de Heilige Theresia en van 
Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën. Er staat tevens 
een beeld van Broeder Isidoor.

      In de Arteveldestraat staat de Heilige Theresiakapel 
opgetrokken in 1925 met beelden van de Heilige 
Theresia en de Heilige Krispijn. Je ziet er een relikwie 
van de Heilige Theresia.

      Aan WZC Marialove staat een 
prachtige kapel die dateert van 1896 en grondig werd 
gerestaureerd. Patrones is O.L.V. van 7 Weeën. Het 
kunstwerk rond de kapel is van Brody Neunschwander, 
een wereldbekende kalligraaf en tekstkunstenaar. Hij 
werd in 1958 geboren in Texas en kwam in 1993 in 
Brugge wonen. Het kunstwerk bestaat op het eerste 
zicht uit letters, maar als je beter kijkt zie je dat er 
woorden en zelfs zinnen gevormd zijn, met een mooie 
boodschap. 

      Na WO II werd een vrijheidsboom geplant (in 
de volksmond “vrijboom” genoemd). In 1985 hing 
men er een kapelletje in. Er werden gebedsstonden 
georganiseerd, vooral als iemand uit de buurt ziek 
was. Dit was een tijdelijke oplossing die in 1986 werd 
vervangen door de Waterhoekkapel.
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Ontdek de vele kapellen op dit wandeltraject. Naast de grootste,  
die ook in deze brochure zijn opgenomen, zal je meerdere kleine 

kapelletjes tegenkomen in of aan de gevels van huizen of boerderijen. 

Ontdek de uitgebreide omschrijving over de route op  
www.zwevegem.be/kapellenroute.

Routebeschrijving

      Vertrek- en eindpunt:  
      Kerk Heestert   

      Rond de kerk van Heestert 
staan 7 kapellen van de 
Ommegang en 1 grotere kapel. 
Neem de weg rond de kerk, langs 
het militair kerkhof tot aan de 
Stijn Streuvelsstraat. Volg het smal 
weggetje aan de overkant van 
de Stijn Streuvelstraat. Je komt 
terecht in de J.J. Raepsaetstraat. 
Ook hier kom je opnieuw een 
smalle weg tegen, volg dit pad 
tot op het einde en ga bij de 
Pontstraat naar rechts. 

      Loop even verder. Op het 
einde van de Pontstraat zie je links 
een kapel. 

      Ga naar links in de Stijn 
Streuvelsstraat. Ga opnieuw 
naar links in de Groenstraat. De 
Groenstraat loopt over in de 
Achterdriesstraat, volg mee naar 
links. Neem de eerstvolgende 
straat naar links, hier loopt  
de Achterdries over in de 
Konijnstraat. 

Langs deze straat vind je midden 
in het veld de witte O.L.V. van 
Zeven Weeën kapel. 

      Blijf de Konijnstraat volgen 
en sla de Kloosterstraat in. In 
de Kloosterstraat staat op je 
rechterkant de Kapel O.L.V. van 
Troost. 

      Volg de Kloosterstraat tot 
je op de Scheldestraat uitkomt. 
Sla hier linksaf. Kort daarna 
moet je opnieuw naar links in de 
Brouwerijstraat. Neem links de 
Paperrestraat en sla rechtsaf in de 
Vandenheedeweg (na huisnummer 
7). Volg verderop de veldweg tot 
je op de Brouwerijstraat uitkomt.  
Ga naar links en sla vervolgens 
de Heestertstraat ook links in. Na 
huisnummer 38 sla je rechts het 
weggetje in. Neem vervolgens 
de stapstenen naar links. Wandel 
verder tot aan de Fatimakapel.

      Wandel tot op het einde van 
de veldweg met stapstenen de 
Kroonstraat in. Ga rechtdoorrechts  
de Kroonstraat in.



Vragen of opmerkingen? 
Mail toerisme@zwevegem.be 

of bel naar 056 76 58 00Deze wandeling bevat 16.401 stappen!

Vervolg de Kroonstraat links en 
sla de Pontstraat links in. Verder in 
deze straat zie je op je linkerkant 
de witte Blindekapel in het 
midden van het veld, bereikbaar 
via het land en de onverharde 
weg. 

      Wandel verder en sla de 
Blindekapellestraat in. Sla op het 
einde linksaf in de Stampkotstraat. 
Loop verder tot je opnieuw in 
de Pontstraat komt. Sla rechtsaf, 
volg de bocht mee tot je aan 
de Arteveldestraat komt. Recht 
tegenover de Arteveldestraat zie 
je een Kapel.

      Sla de Arteveldestraat in. In 
deze straat zie je op je linkerkant 
de Sint-Krispijnkapel.

      Wandel rechtdoor de 
Gauwelstraat in. In deze straat 
tref je de prachtige kapel aan het 
woonzorgcentrum Marialove 
Heestert. 

      Wandel verder en sla 
enkele meters verder links de 
Schoolstraat in. Op het einde 
ga je links in de Outrijvestraat. 
Aan je linkerkant zie je kapel 
Waterhoek. 

Wandel tot in de Spichtestraat. Sla 
links af bij de landweg ter hoogte 
van huisnummer 12. Je stapt hier 
terug naar de startplaats. Daar zie 
je het Brits militair kerkhof.

Horecazaken onderweg

Restaurant Ten Errewaerde, 
Restaurant Ploatse 6
Café De Waterhoek
Frituur ’t Pleintje
Café De Metro 
Cafe ’t Amusement 
Frituur Umberto The Foodcorner

Ontdek de 
Zwevegemse horeca


